
jaargang 60 
nummer 6

Appèl 
maart 2024

Maandblad 
Gereformeerde kerk 

Geldermalsen



Kerkgebouw
Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

Appèl is het maandblad van de 
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maandelijks met een gecombineerd nummer in juli/augustus en december/januari  
en wordt digitaal verspreid onder leden van de Gereformeerde Kerk, haar gastleden en onder leden van
interkerkelijke commissies.
Het blad verschijnt ook nog in beperkte mate in gedrukte vorm. 
Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden aan het vervaardigen 
van het blad, te kunnen dekken.

Appèl wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk
 Geldermalsen.
Er staat een link op de website om de digitale Appèl te downloaden

kopijadres en 
redactie/vormgeving		
Hennie Scheele
06 4490 0335 	
appel.gereformeerd@gmail.com

secretariaat en 
aanmelden gedrukte versie	
Jeanet Cornelisse
06 5161 5180	  	
jeanetcornelisse@gmail.com

2

Uiterste 
inleverdatum kopij
(een na laatste donderdag van de maand)

april			   21-03-2024
mei 			   18-04-2024
juni			   23-05-2024
juli/augustus		  20-05-2024



3

Appèl      I n h o u d s o p g a v e

4	 Meditatie
5	 Kerkdiensten
6	 Kerkdienst 17 maart
7	 Diaconie collecte 24 maart	
	 Soepeten in de vastentijd
8	 In memoriam Tine Bron
	 Gedicht
9	 Verjaardagen	
	 Gemeentenieuws
	 Wel en Wee
10	 Koffieochtend
	 Bedankje en gedicht van Margot Boulogne
11	 Reactie op conceptbeleidsplan en concept profielschets
	 Maaltijd voor ouderen 9 april
12	 Kerk en werk  5 maart
	 Wisseling van de wacht kerkenraad
13	 Kort verslag kerkenraad 5 februari
14	 Kerkbalans	
15	 Van de kerkrentmeesters
	 Collecteontvangsten
16	 Bericht van de diaconie
17	 ZWO en Kerk in Actie
18	 Sober voor Shade
19	 PCOB	
20	 Tante Leen
22	 Open huis Israël produkten
24	 Vasten in de bijbel
25	 Gebed
26	 Namen en adressen 
28	 Bijbelleesrooster NBG



4

Meditatie
De kerk als ziekenhuis en als restaurant

Kerkgangers vormen een minderheid in ons land. Vol-
gens dr. Stefan Paas, hoogleraar Missiologie in Kampen 
en aan de VU is dat nooit anders geweest. Behalve mis-
schien een korte periode van ongeveer 1850-1950 toen 
een groot deel van de mensen in veel landen de kerken 
bezocht. Hij schat dat de eeuwen door steeds maar zo’n 
10% actief kerkelijk was. Althans in een cultuur waar het 
geloof en kerkgang niet verplicht waren. Hij toont dat 
ook aan in zijn boek “Vreemdelingen en Priesters” (Uit-
geverij Boekencentrum, 2015). Zijn constatering past bij 
de Bijbelse beelden van de kerk als bijvoorbeeld zout 
en licht. Met een klein beetje van elk bereik je toch een 
groot effect. Ik kan het boek aanraden aan iedereen die 
wel eens tobt over de marginale plek die kerken tegen-
woordig hebben.

In onze tijd en ons werelddeel lijken mensen helemaal 
geen behoefte meer te hebben aan God. Als kerkblijvers 
kun je je gaan af vragen wat voor nut kerken dan nog 
hebben. Waarom zit je er zelf nog? Waarom betaal er 
voor? In deze periode van Aktie Kerkbalans misschien 
een vraag die bij sommigen opkomt. Gelukkig gaat het 
in de kerk om meer dan van nut zijn voor anderen. Het 
gaat allereerst om de persoonlijke vreugde dat je kind 
van God bent en deelt in het mysterie waarin God de 
weg van zijn evangelie bepaald. 

In zijn boek haalt Paas de Britse godsdienstwetenschap-
per Grace Davie aan die met twee beelden de betrok-
kenheid bij de kerk van veel mensen in de huidige tijd 
schetst: een ziekenhuis en een restaurant.
Jarenlang onderzoek wijst steeds weer uit dat de 
meerderheid van de mensen niet atheïstisch is gewor-
den. Voor veel Europeanen lijkt de kerk eerder op een 
ziekenhuis: goed dat het er is maar je wilt er zo weinig 
mogelijk komen! Fijn dat er mensen zijn die de boel 
daar draaiend houden voor het moment dat je de kerk 
nodig hebt. Gelovigen op wieltjes zei men vroeger: ze 
komen eenmaal in een kinderwagen bij de doop, een-
maal in een trouwauto of koets en tenslotte eenmaal in 
een rouwauto. En verder is de kerk nodig bij rampen, en 
nationale festiviteiten. Ook wil men nog wel eens geld 
geven voor het behoud van een dorpskerk vanwege het 
fraaie dorpsgezicht. De kerk als nutsvoorziening voor 
algemeen belang, gerund en betaald door een paar 
mensen, die plaatsvervangend voor de rest bezig zijn.

Daarnaast schetst Davie een beeld van de kerk als res-
taurant. Van een restaurant word je geen lid, je betaalt 
er niet voor als je niet komt, je kunt ook naar een ander 
restaurant gaan, of thuis blijven eten. Je kunt er ook 
enthousiast over zijn en je vrienden er een keer mee 
naar toe nemen. Er zijn verschillende soorten keukens, 
van traditioneel tot exotisch. En kerken kunnen zich 
ook profileren met hun eigen soort keuken. Je ziet deze 
vorm van consumptie van religie bijvoorbeeld in de 
opkomst van evangelicale kerken, televisiekerkdiensten, 
internetkerken, kerstnachtvieringen, belangstelling 
voor bedevaarten, pelgrimages en retraites. De binding 
is vooral emotioneel en gevoelig voor trends. Mensen 
worden getrokken door wat hen op een bepaald mo-
ment in hun leven serieus aanspreekt en aantrekt. Maar 
het is kwetsbaar. Een restaurant kan ook zomaar ineens 
weer “uit” zijn. 

Maar in beide beelden gaat het dus om een kleine actie-
ve groep en een grote meerderheid die latent religieus 
is. Misschien moeten we daar als minderheid weer aan 
wennen. Zonder het idee dat het alsmaar afkalving is. 
De constatering helpt mij in ieder geval om op ont-
spannen manier “klein” te zijn. Bescheiden en tegelijk 
zelfbewust. 

Een verschil met eerdere eeuwen is wel dat het chris-
telijke cultuurkader is afgebrokkeld. De omgeving voelt 
daardoor niet meer als christelijk aan. Eerder werelds. 
Geloof is een persoonlijke keus die niet meer afhangt 
van “zo hoort het” of “zo moet het”. We houden 
plekken in stand waar van God gesproken en gezongen 
wordt. Een geluid dat de wereld niet biedt. Het evan-
gelie van de liefde en de genade van God bewezen in 
het leven, sterven en Opstanding van Onze Heer Jezus 
Christus. Het was blijkbaar nooit anders. En toch vaart 
het scheepke onder Jezus hoede gewoon verder. En het 
vaart waarheen de Geest wil. 

Ds. Ronald Blokland
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3-3-2024	
Predikant	 Dhr. J. Veltrop uit Vianen	
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Jantina Rekker
Collectes	 1.Diaconie
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

10-3-2024	 Biddag voor gewas en arbeid
Predikant	 Ds. H.J.G. Vlug uit Amersfoort		
Lector		  Hennie Scheele
Orgel		  Dirk Kool
Collectes	 1. kerk
		  2. KiA Werelddiaconaat		
		  3. Revitalisering

17-3-2024	
Predikant	 Ds. Bram Bregman uit Tricht
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Bram Sluiskes
Collectes	 1. ZWO
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

24-3-2024	 Palm Pasen
Predikant	 Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman
		  uit Deil
Orgel		  Erik Versteeg
Lector		  Wilma v.d. Steen
Collectes	 1. Missionair werk
		  2. Jeugd	
		  3 .Revitalisering

28-3-2024	 Witte Donderdag  H.A.
Aanvang 19.30 uur
Predikant	 Ds. P. van Veen uit Harderwijk
Orgel		  Jorrit Meulenbeek
Lector		  Alice Tekelenburg
Collectes	 1. Voedselbank
		  2. Diaconie	
		  3. Kerk

29-3-2024	 Goede Vrijdag
Aanvang 21:30 uur
Predikant	 Ds. W. de Kam -Diepeveen uit Mourik 
Orgel		  nog niet bekend
Lector		  Fam. Van der Vorm-Kars	

30-3-2024	 Stille Zaterdag
Aanvang 21:30 uur
Predikant	 Dhr. Henk Aantjes uit Schoonhoven
Orgel 		  Tjeerd Kiers
Lector		  Eva Willeboer	

31-3-2024	 1e Paasdag
Predikant	 Ds. Rob Visser uit Rhenen		
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Petra van Zandwijk
Collectes	 1. KiA Werelddiac.
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

Kerkdiensten
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Zondag 17 maart – thema: 
In liefde weer mens worden
 
Met uw commissie Toerusting hebben we deze 
dienst besproken als ‘nieuwsgierig maken’ naar 
de cursus Vernieuwing van de kerk, die in het na-
jaar door mij zal worden gegeven. Samenvattend 
is mijn overtuiging dat we in de kerk (héél de kerk) 
anders over God moeten leren denken en spreken. 
En andere vormen (van ontmoeting en ervaring) 
nodig hebben. OM in de geest van de bijbel, men-
sen persoonlijk en de samenleving als geheel, te 
helpen LEVEN. En dan bedoel ik gelukkig leven en 
als kerkmensen samen, bijdragen aan een leefbare 
wereld (in onze tijd: vrede, constructieve samen-
werking van mensen en behoud van de planeet).
Het is duidelijk dat het met de kerk niet goed gaat. 
Heel veel kerken zullen in de komende tien jaar 
sluiten. Maar ook in de wereld en in onze (Neder-
landse) samenleving zijn heel grote spanningen. 
Niet iedereen hoeft van mij hetzelfde te denken of 
te geloven. Ik ga er ook vanuit dat veel niet-gelovi-
ge mensen, goede  mensen zijn en soms heel be-
grijpelijke redenen hebben om niet bij een kerk te 
willen horen. Ik hou van de kerk en ik hoop dat ze 

bewaard blijft. Pijnlijk om te zeggen, maar de tijd van de traditionele kerk acht ik zo goed 
als voorbij. 
Andere ideeën en vragen over het wel of niet bestaan van (een) God, zijn eigenlijk al 2500 
jaar oud. In de 20e eeuw is het moderne denken door tal van ontwikkelingen tot een 
stroomversnelling geworden. In de cursus wil ik bij een aantal ontwikkelingen stilstaan. 
Als toekomstvisioen zie ik de kerk als ‘Levensschool’ en ‘Huis van mensen’ : waar mensen 
door de Geest van ‘God’  en Jezus, inspiratie, bezieling en heling vinden. Want is niet juist 
de essentie van het christendom, dat God OM ONS mens is geworden op aarde?! Jezus 
was de eerste ware mens, nu zijn wíj geroepen om waarachtig mens te worden (lees Jo-
hannes 3:7). Ik zeg er eerlijk bij dat het een confronterende cursus zal worden. Naar mijn 
mening hebben dominees veel te lang (vooral na de Tweede Wereldoorlog), hun mond 
gehouden…
In de dienst van zondag 17 maart lezen we het verhaal over de genezing van een kind door 
de profeet Elisa (2Koningen 4:16-37) en een kinderbijbelverhaal over de genezing van de 
man Legioen door Jezus (Lukas 8: 26-39). Voor mij is de aanraking in beide verhalen be-
langrijk om na te denken over vernieuwing. Wij zijn in de kerk – zeker in de protestantse 
kerk – een kerk van heel veel woorden geworden. Maar, veel mensen, met name jongeren, 
beleven niks meer aan  gelovige woorden. Mensen willen bevrijd, geraakt worden, in hun 
kramp, spanning, depressie en in hun boosheid. Mensen willen voelen dat ze leven. Na de 
dienst is er – na de koffie – een nagesprek. Ik laat een kort filmpje zien over het ontstaan 
van de zwarte gospelmuziek tijdens de slavernij.

WEL-KOM - Ik hoop u te ontmoeten!
ds Bram Bregman
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Diaconiecollecte 24 maart 
Collecte Missionair Werk
Het paasverhaal voor heel Nederland 
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal 
aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze 
jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om 
naar buiten gericht kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha 
Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen orga-
niseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder 
wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk 
missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een 
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
Missionair Werk Palmpasen. Hartelijk dank voor je gift.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!

    SOEP-ETEN-IN-DE-VEERTIG-DAGEN-TIJD

Op (as-)woensdag 14 februari begint de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning en sober leven tot het feest 
van Pasen. We willen de traditie van het soep-eten in deze tijd voortzetten. 

Het doel daarvan:  
1.	 door iedere week een sobere maaltijd te gebruiken, kun je je bewust worden 	 	  
	 van de rijkdom die we hebben; 

2. 	 door met elkaar te eten kunnen we een stukje gemeenschap met elkaar ervaren; 

3. 	 door het uitgespaarde geld te geven aan een goed doel, delen we ook iets van onze rijkdom met 
anderen die het minder goed hebben. 

Vanaf dinsdag 20 februari, iedere dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, is iedereen welkom! We zien jullie 
graag in het vergaderlokaal van de Gereformeerde Kerk. Neem uw eigen soepkom en lepel mee. Er wordt 
voor soep en brood gezorgd.

Petra van Zandwijk  
Theo Jeninga
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Koffie ochtend
 
MAANDAG 18 maart 2024

10.00-11.30 uur 
in de vergaderzaal van de kerk

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom

Kom binnen voor een goed gesprek, 
een praatje en gezelligheid

De koffie/thee staat klaar.
We zien u graag! 

Als de wereld duister voelt
  en alles lijkt uit evenwicht

Weet dan dat juist in donkere tijden
  er kleine puntjes zijn van licht

Soms zijn ze groot
  nog vaker klein
Je kunt ze zoeken 

  maar er ook een zijn

Dus kijk om je heen
  houd je ogen heel goed open

Vind je lichtpuntje
  en durf te hopen.

Hartelijke groet,  Margo
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‘Wij’-gevoel
Zondag 18 februari. Eerste zondag op weg naar Pasen. Niet bijzonder veel mensen in de dienst: voorjaarsvakantie… 
Na afloop deze keer geen cake bij de koffie, zoals een week eerder; nee, deze keer koffie met gemeente-overleg. Dat 
blijkt een aantrekkelijk aanbod, want een onverwacht groot aantal gemeenteleden blijft om te reageren op het con-
cept beleidsplan en de concept profielschets voor een nieuwe predikant. 

Het wordt een levendige bijeenkomst waarin complimenten worden gegeven en ook veel voorstellen worden gedaan 
voor aanpassing of aanvulling van de teksten. Met vinger opsteken wordt duidelijk gemaakt dat we predikanten die 
nog niet eerder een gemeente hadden, niet willen uitsluiten. Op de vraag voor welke omvang (hoeveel fte) we een 
predikant willen gaan zoeken kan nog geen exact antwoord worden gegeven, maar als reactie daarop wordt voorge-
steld dat we moeten uitgaan van wat we willen: wat we denken dat nodig is. ‘Het geld daarvoor zullen we dan ver-
volgens echt wel bij elkaar krijgen’. Verder zijn de veranderingsvoorstellen wel belangrijk, maar niet heel ingrijpend 
en dat is eigenlijk ook wel logisch als je bedenkt dat de teksten zijn opgesteld juist op basis van alles wat door de 
gemeente zelf is ingebracht. Iemand merkt op dat het proces dat we nu doormaken, de gezamenlijke trektocht, heel 
waardevol is en dat het doel van het beleid zou moeten zijn dat het proces blijft doorgaan. 

Dat laatste is een heel waar woord. Geloven is in beweging blijven. Niet voor niets is het jaarthema van de PKN: ‘Ga 
mee’. De sfeer in deze bijeenkomst vandaag is heel goed, warm en stimulerend. Geeft heel sterk een ‘wij’-gevoel: we 
hebben een gezamenlijk doel en we doen het samen, in geloof. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!

Wim Willeboer

Vervolgstappen:
-	 Reactie mogelijkheid tot 25 februari
-	 27 februari: het WGO kernteam (ds. Ronald Blokland, Nelleke van Amstel, Kari van Kranenburg, Dolf Blom, 

Wim Willeboer) verwerkt de reacties tot het eind-concept
-	 4 maart: kerkenraad bespreekt het eind-concept
-	 Maart: aanvullen van het beleidsplan met statistieken, financiële paragraaf e.d., gereed maken van de stuk-

ken voor beoordeling door centrale PKN organen
-	 8 april: definitieve vaststelling van de stukken door kerkenraad
-	 Vóór de zomer: 

o	 goedkeuring van PKN verkrijgen 
o	 beroepingscommissie samenstellen (inmiddels hebben zich al drie mensen spontaan beschikbaar 

gesteld!)
o	 werkplan 2024-2025 opstellen op basis van het beleidsplan
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Wisseling van de wacht
We mogen best trots zijn op de organisatie van onze kerkgemeente. Veel kerken worstelen 
met een chronische onderbezetting in kerkenraad en teams of werkgroepen, maar bij ons 
zijn de kerkenraad en de meeste teams voltallig en daar zijn we heel blij mee. Daardoor kun-
nen we met elkaar ook heel veel doen. Om dit goed te kunnen volhouden is het belangrijk 
dat vrijwilligers elkaar aflossen en dat, als je een rol op je neemt, je weet dat dit altijd voor 
een beperkte periode is. 

Door die wisseling ontstaan er ook dit jaar weer vacatures. Daarom zoeken we voor na de 
zomer vrijwilligers voor de volgende rollen/ambten:

-	 Voorzitter van de kerkenraad
-	 Diaken
-	 Jeugdouderling
-	 Teamlid Eredienst en Liturgie

We doen een oproep aan jullie allemaal om hierover na te denken. Als je eens wil overleg-
gen over één van deze vacatures, meld het ons dan a.u.b. Of als je een tip hebt over wie we 
voor een bepaalde rol zouden kunnen benaderen, dan horen we dat ook graag. Uiteraard 
denken de kerkenraad en de teams zelf ook na over mogelijke kandidaten en zullen die dan 
ook persoonlijk benaderen.

Belangrijk is dat je voor jezelf goed bedenkt wat voor rol bij je past en ook in welke omvang. 
Als je benaderd wordt, breng dit dan ook concreet ter sprake. We willen niet vast omlijnde 
rollen definiëren en dan proberen de vrijwilliger daarin te laten passen, maar we willen uit-
gaan van de mogelijkheden en de tijd die de vrijwilliger zelf heeft (of ervoor over heeft). Dat 
is de beste basis waarop het te doen is en met plezier vol te houden is.

De zomer is nog ver weg, maar we willen graag de continuïteit van ons kerkenwerk zeker 
stellen. Vast bedankt voor het meedenken en voor eventuele aanmeldingen!

Namens de kerkenraad,

Wim Willeboer
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Kort verslag Kerkenraadsvergadering 5 februari 2024

Aanwezig: Koos Groenendaal, Eric Max Krijnen, Wim Willeboer, Dick van Kranenburg,  
Jeannette Wiggelinkhuijsen, Nelleke van Amstel, Renate Olthof. 
M.k.a. Edy Scheele, ds Leendert Jan van Lingen

1.	 Opening

Renate opent met het lezen van Ps 133 en daarna de versie uit Psalmen vrij van Huub Oosterhuis. Vervolgens zingen 
we samen het Taizélied Tui amoris, Kom tot ons, o Heilige Geest.

2.	 Moodbarometer

We maken een rondje.

Jeannette zal deze vergadering de tijd bewaken.

3.	 Geloofsgesprek

Hoe staan wij als kerk tegenover het conflict in Israël? Moet de kerk zich daarover uitspreken? Hoe is dat voor jou 
persoonlijk? Als vanouds is er een “onopgeefbare verbondenheid met Israël” Voelen we dat nog steeds zo?

Opmerkingen:

•	 Het gaat in de kerk om gerechtigheid en vrede en je uitspreken tegen geweld. Als kerk kom je op voor die-
genen die in de verdrukking zitten en die zijn er aan beide kanten.

•	 Het is een worsteling, er is veel polarisatie rondom dit onderwerp. Laten we het klein houden en dicht bij 
onszelf. Wat kan ik, wat kunnen wij hierin betekenen?

•	 Als je neutraal wilt blijven, sluit je dan niet je ogen voor wat er gebeurt?

•	 Laten we ons niet mengen in de landelijke discussie, maar door wie wij zijn en wat wij doen stralen we ook 
iets uit.

•	 Verbondenheid met het Joodse volk is iets anders dan met de staat Israël. 

4.	 Vaststellen gemeenteavond: 7 juni, Wim, Jeannette en Renate bereiden voor. Op 18 februari na de dienst 
wordt er een eerste aanzet gegeven voor wat betreft de uitkomsten van het WGO proces. Tijdens de ge-
meenteavond wordt hierop doorgegaan.

5.	 Avond met ds Jan Hogenhout 12 maart, 4 maart bespreking uitkomsten WGO proces.

Verder willen we ook graag een keer de teams die niet vertegenwoordigd zijn in de kerkenraad uitnodigen, 
nog voor de zomer: Verdieping en Ontmoeting en Communicatie.

6.	 Vacatures kerkenraad

Er is een vacature voor een voorzitter, diaken en jeugdouderling (deze laatste was ook een verzoek vanuit 
WGO-proces) Verder vragen we bij de teams na of er vacatures zijn.
Er komt een stukje in Appèl over de vacatures met daarbij de mededeling dat mensen gevraagd kunnen 
worden. Dat doen we pas nadat Appèl is uitgekomen.
Nelleke vraagt aan team pastoraat of er iemand door wil schuiven naar de kerkenraad, zo niet, dan blijft zij 
het doen.  

Opdracht: iedereen nog eens de ledenlijst nakijken en namen toevoegen.
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7.	 Kas commissies
Voor de kascontrole van Kerkrentmeesters en Diaconie worden mensen gevraagd.

8.	 Mededelingen uit de teams

•	 Eredienst & Liturgie: bezig met predikanten 2025, organisten blijft een probleem. Proef: Jorrit maakt een 
liedbank met de meest gevraagde liederen op mp3. Helpt het nog om een soort voorzanggroepje te hebben? 
Goed idee! Bijv uit Singsation al dan net met muzikanten. Koos en Wim bereiden dit voor. Met Pasen komt er 
weer een liturgieboekje.

•	 Pastoraat: Namen uit de gemeente worden genoemd.

•	 Diaconie Er is een nieuw teamlid gevonden. Mooie opbrengst van de dozen voor de Voedselbank.

•	 Kerkrentmeesters: Kerkbalans, voorlopige stand, eerste signaal valt iets tegen, maar nog niet alles is binnen. 
We hebben het spandoek Kerkbalans gemist. Goede communicatie is belangrijk. De voorlopige stand van 
zowel Diaconie/Zwo als Vrijwillige bijdrage wordt bekendgemaakt in Appèl en in de app.

21 april Matinee op zondagmiddag van het Betuws Symfonieorkest.

9.	 Rondvraag

Eric Max:                                                                                                                                                             
- Wanneer komt er een voorstel voor de vervanging van ds Blokland? Hij stopt per 1 mei.  
Team Pastoraat wil bij de PKN een uitvraag doen wie er beschikbaar is. 

-	 Kosten Donkey Mobile, moet er een inzameling voor komen? Nee, we betalen uit de algemene middelen. 
1200,- per jaar. Voorstel 1x per jaar een tikkie in de app voor een bijdrage van ca een 10,- per gebruiker. Com-
municatiefonds wordt niet gevoed tot nu toe. Er zijn meer communicatiekosten, bijvoorbeeld YouTube? Eerst 
inventariseren wat we aan communicatie uitgeven. Eric Max en Wim zullen zich erover buigen met team 
communicatie.

Jeannette: gaat paasgroetenactie voor kaarten naar gevangenen in Nl. bestellen, moet eind februari al inge-
leverd worden.

Doe mee!
Voor de actie Kerkbalans 2024 hebben we een bedrag van € 79.398 ontvangen aan toezeggingen 

(stand 20-2-2024). 

De toezeggingen voor Diaconie en ZWO zijn respectievelijk  € 11.500,- en € 9500,-

We willen iedereen bedanken voor de toegezegde bijdragen.

Toch nog vergeten om in te leveren? Doe het alsnog bij uw loper of één van de kerkrentmeesters.

Wij willen alle vrijwilligers die geholpen hebben hierbij bedanken voor hun inzet!

Team Kerkrentmeesters
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Van de kerkrentmeesters.

Kerkbalans
Op blz 14 in Appel leest u de voorlopige stand van de actie Kerkbalans. Het lijkt erop dat de dalende lijn van de laat-
ste jaren tot stilstand is gekomen. De voorlopige stand is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Dat is een mooi resultaat, 
waarvoor we dankbaar mogen zijn.

Onderhoud gebouwen
Eindelijk (het had voor de winter al moeten gebeuren) zijn de extra radiatoren in de kerkzaal geplaatst. Dit zal een 
energie besparing in met name de opwarm tijd opleveren. Daarnaast zal, door de extra warmte bronnen, de tempe-
ratuur “behaaglijker” aan voelen. Ook zijn enige technische reparaties verricht aan de verwarming.

Het kozijn in de consistorie, dat er van binnen uit keurig uit ziet, zal vervangen moeten worden. Van buiten is het zo 
slecht dat we bij een stevige storm de staande kozijndelen moeten vasthouden. Er komt een kunststof kozijn in met 
dubbelglas. 

Er zijn afspraken gemaakt met een schildersbedrijf voor het buiten schilderwerk. Bij mooi weer zal dan begonnen 
worden met de kozijnen van het vergaderlokaal en de kosterswoning.

Verhuur
Zoals bekend komt een groot deel van onze inkomsten uit de verhuur van de gebouwen voor een langere tijd. Daar 
komen nu twee interessante losse verhuren bij.

Op zondagmiddag 21 april gaat het Betuws Symfonie Orkest een concert geven in onze kerk; Betuws Symfonie Or-
kest  Daarbij hebben Rieks en Edy ook 250-300 koppen thee en koffie met koek verkocht ; dat wordt een logistieke 
uitdaging (waarbij hulp natuurlijk welkom is). ’S Ochtends is er een “gewone” dienst met, ook al, koffie/thee/koek. 
Mogelijkerwijs staan de stoelen ’s ochtends in de concert opstelling en liggen er al houten instrumenten om te accli-
matiseren.

Nadere informatie over het concert en de kaart verkoop staat op de BSO site en komt in de volgende Appel.

Op donderdag 6 juni is onze kerk weer stemlokaal voor de Europese verkiezingen. Dat was even schrikken, omdat we 
gewend zijn op woensdag te stemmen. Het klaar zetten en het schoonmaken/opruimen moet dus ook op een ander 
moment. En Singsation heeft een avondje vrij. (Ook elders zullen donderdagse activiteiten verplaatst gaan worden.) 

zondag 14 januari 2024		
1e collecte: 	 KiA Binnenlands diaconaat	 € 179,05
2e collecte	 Kerk				    € 123,00
3e collecte:	 Revitalisering			   € 101,35
zondag 21 januari 2024		
1e collecte: 	 Diaconie - voedselbank		  € 126,25
2e collecte	 Kerk				    € 71,00
3e collecte:	 Revitalisering			   € 65,77
zondag 28 januari 2024		
1e collecte: 	 Diaconie			   € 127,40
2e collecte	 Jeugd				    € 122,30
3e collecte:	 Revitalisering			   € 111,30
zondag 4 februari 2024		
1e collecte: 	 KiA Werelddiaconaat		  € 119,60
2e collecte	 Kerk				    € 109,05
3e collecte:	 Revitalisering			   € 98,05
zondag 11 februari 2024		
1e collecte: 	 KiA Noodhulp			   € 109,40
2e collecte	 Kerk				    € 104,60
3e collecte:	 Revitalisering			   € 92,50

Collecte ontvangsten
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Bericht van de Diaconie
Begin december hebben we met elkaar genoten 
van een heerlijke kerstlunch verzorgd door “Tante 
Leen”. Een geslaagde activiteit om samen te eten en 
te genieten van de entourage van “Tante Leen”. Zie 
bijgaande foto’s . Dank aan de vrijwilligers van “Tante 
Leen” die dit mede mogelijk gemaakt hebben. 

Komend jaar willen we een persoonlijke kerstattentie 
maken: van ons door ons. We komen hier een van 
een volgende Appéls op terug, want we hebben uw 
hulp nodig.   

In januari zijn we gestart met de inzameling van 
houdbaar voedsel voor de Voedselbank. Aan het eind 
van die maand konden we al 14 dozen met voedsel 
wegbrengen. Een resultaat boven onze verwachtin-
gen! Iedereen die hier aan bijgedragen heeft: Harte-
lijk dank. 

De inzameling voor de voedselbank blijft doorgaan 
en 1x per maand worden de ingezamelde spullen 
weggebracht. Ook hebben we contact met de Stich-
ting Helpt elkaar voor eventuele hulp die men nodig 
heeft.

Dankbaar zijn we voor het mooie resultaat van de 
toezeggingen 2024 voor de Diaconie en ZWO. Ruim 
€ 21.000,-- bij elkaar en dat bedrag is meer dan het 
al mooie bedrag van 2023, wat we mochten ontvan-
gen. We kunnen hiermee weer helpen, in Nederland 
en de wereld, daar waar het nodig is.  Recentelijk 
hebben we als Diaconie en ZWO al € 1.000,-- overge-
maakt ten behoeve van Noodhulp in Gaza.  Nogmaals 
onze dank.

In een eerder bericht hebben we al aangegeven dat 
het mogelijk is om thuis de avondmaalsviering mee 
te vieren voor diegenen die niet in staat zijn om de 
kerkdienst bij te wonen. Als u hier gebruik van wilt 
maken kunt u dat aangeven bij een van de diakenen 
of uw contactpersoon.

Wij zijn blij dat Jolanda Stelder de Diaconie als dia-
conaal rentmeester komt versterken. We zijn daar-
mee voorlopig weer compleet maar gaan binnenkort 
op zoek naar  de vervanging van Jeannette die aan 
het eind van dit seizoen haar termijn als diaken erop 
heeft zitten. 
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Collecten:
Zondag 10 maart - Collecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat – Papoea Indonesië

Sterke vrouwen in de kerk
De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een be-
langrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden 
waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel 
vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. 

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van 
vrouwen voor deze taken. Het vormingscentrum P3W leidt vrou-
wen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk 
en de samenleving. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke 
training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via 
een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezon-
de voeding.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op 10 maart voor dit project in Indonesië met 
vrouwen in de hoofdrol. Met je gift in de collecte steun je via het programma zending van Kerk in Actie de toerusting 
van vrouwen op Papoea voor hun sociale en pastorale taken. 

We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Zondag 31 maart - Collecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat – Colombia

Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Ca-
raïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in 
hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden 
kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noord-
kust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of 
afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor 
werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met 
gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganis-
tisch koken. 

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun 
bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. 
De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma. 

Met je gift in de collecte steun je het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help je kansarme jongeren in 
Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. 

We bevelen de collecte van harte bij u aan! 
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Sober voor Shade - ZWO Tijd voor Pasen actie 
De tijd voor Pasen (de 40-dagen tijd) is voor velen een tijd van bezinning, versobering en soms ook van vasten. De 
ZWO-werkgroep voert in deze tijd ook actie voor bezinning en versobering. Bezinning door erbij stil te staan dat wij in 
welvaart leven, terwijl een groot deel van de wereld geen welvaart kent. En versobering maken we heel concreet met 
onze “Sober voor Shade” actie.  

We ondersteunen met onze “ZWO Tijd voor Pasen actie”  ons project voor Shade Children Foundation. 

Wat houdt de actie in?  

•	 Gedurende zes weken voor Pasen ga je versoberen met je dagelijkse boodschappen.  

•	 Ga uit van je budget voor boodschappen per week, of als je geen budget hebt, kies dan een budgetbe-
drag dat ongeveer overeenkomt met wat je per week aan dagelijkse boodschappen uitgeeft.  

•	 Probeer vervolgens bij je inkopen te versoberen: bijvoorbeeld minder kopen, supermarkt-merk in plaats 
van A-merk nemen, een dag geen vlees of vis, geen of minder alcohol, etc.  

•	 Kijk aan het eind van de week wat je bespaard hebt op je budget. 

•	 Maak die besparing over naar de ZWO-bankrekening NL 37 RABO 03212 023 76 onder vermelding van 
“Sober voor Shade”. Je kan het geld ook in de ZWO-bus bij de ingang van de kerk doen. 

 De actie start op de eerste zondag in de 40-dagentijd, dat is 18 februari en eindigt op Goede Vrijdag, 29 maart.  

 Het is, vinden we, een echt win-win-win project: het is natuurlijk belangrijk voor ons project Shade Children Foun-
dation, maar het helpt je ook bij de bezinning in de tijd voor Pasen én je wordt je meer bewust van je uitgaven aan 
dagelijkse boodschappen. 

Meedoen 

Doe je mee? We zouden leuk vinden als je ons even laat weten dat je meedoet! 

Centrumkerk:  
•	 Arendien van Putten, M 06 124 564 87  
•	 Janneke van Os, M 06 371 987 98  
•	 Anne Lagerwerf, M 06 208 381 07 

Emmakerk:  
•	 Woudy van der Meijden, M 06 246 953 27  
•	 Petra van Zandwijk, M 06 448 090 34  
•	 Peter van Delden, M 06 222 018 05 

 Of stuur een mailtje naar ZWO.geldermalsen@gmail.com 
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Alvast voor in de agenda: 

• Zaterdag 4 mei 2024
 - Plantjes-, puzzels- en plantjesmarkt                                                                      

 U kunt alvast gave en goed uitziende boeken gaan verzamelen Ook mooie en complete puzzels zijn zeer welkom Bui-
tenplantjes zaaien of stekken. 

• Vrijdag 15- en zaterdag 16 november 2024 

– Muziekvoorstelling “I have a dream” 

Met vriendelijke groet,

ZWO-werkgroep Geldermalsen
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Hoe gaat het nu eigenlijk met Tante Leen?

Op 25 november 2023 was het precies een jaar geleden dat Tante Leen voor de eerste keer haar deuren opende. 
Sindsdien hebben we een mooie groei en ontwikkeling mogen meemaken en kijken we met een dankbaar hart terug 
op het afgelopen jaar.

Maar hoe ontstond het ook alweer? Uit een onderzoek in 2021 van de Dorpsraad van Geldermalsen kwam naar 
voren dat er behoefte was aan een gezellige ontmoetingsplek in het centrum, voor alle bewoners van West-Betuwe 
en omgeving. Door een samenwerking van kerken uit de buurt is deze wens gerealiseerd. Dit vanuit de gedachte te 
willen omzien naar de mensen in de buurt en om te voorzien in een warme plek waar men elkaar kan ontmoeten. 

Onze droom was een gezellige huiselijke plek te creëren voor iedereen die 
een ander wil ontmoeten. Daar hadden we veel enthousiaste vrijwilligers voor 
nodig. De wensen voor deze mensen waren: wees gastvrij, geef de gasten een 
welkom gevoel, bied een luisterend oor, en bedien ze met een vriendelijk hart. 
In snel tempo vonden veel lieve vrijwilligers de weg naar Tante Leen en konden 
we allerlei gasten gaan ontvangen. Om deze onmisbare vrijwilligers in het zon-
netje te zetten heeft het voltallig bestuur eind 2023 een diner voor hen gekookt 
en geserveerd. Dit was een zeer gezellige bijeenkomst in de huiskamer van Tante 
Leen.

De mensen die zich kosteloos inzetten 
voor Tante Leen hebben allemaal een 

hart voor de ander, wat ontzettend mooi is om te zien. Iedereen helpt elkaar 
met het uitoefenen van hun taken. En tegelijk geven ze hun aandacht aan di-
verse bezoekers. Er staan altijd drie gastheren en of dames, zodat er mensen 
voldoende zijn om te bedienen, maar vooral dat er altijd iemand is die een 
luisterend oor en genoeg tijd heeft voor de gast. De gast moet het gevoel 
krijgen dat Tante Leen echt een veilige plek is waar hij/ zij zijn verhaal kan 
doen. Dit hoeft overigens niet natuurlijk, ook als gasten niet zitten te wach-
ten op een gesprek kun je lekker binnenkomen. Dat voelen de vrijwilligers 
prima aan.

Vrijwilligers raakten in de loop van de tijd steeds meer gewend aan de werkzaamheden en aan de wijze van omgang 
met de verschillende gasten. Het werd gedurende de loop van het jaar steeds meer een professionele huiskamer 
voor verbinding en ontmoeting.
Onze eerste ideeën van een ontmoetingsplek in het centrum van Geldermalsen zijn gerealiseerd. Met elkaar, als 
vrijwilligers hebben we een warme plek kunnen neerzetten waar iedereen welkom is. Mensen die (tijdelijk) weinig te 
besteden hebben, maar ook gasten die gewoon een lekkere appeltaart met cappuccino willen bestellen voelen zich 
er thuis. Mensen die anderen willen ontmoeten, of iemand die even een rustmomentje zoekt. Moeders die de kleine 
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kinderen in de speelhoek willen laten spelen, en mensen die net een geliefde 
zijn verloren en wat troost zoeken. Dames die gezelligheid zoeken en zich in-
middels verenigd hebben onder de naam: De Tosticlub. Een jongeman die even 
wat werk doet op zijn laptop, of 2 vriendinnen die op hun vaste plek, hun vaste 
hapje en drankje bestellen.

In de loop van de tijd zijn we benaderd door diverse organisaties die iets willen 
opzetten in Tante Leen. Als men 
voldoet aan ons uitgangspunt 
dat de activiteit iets toevoegt op 

maatschappelijk of verbindend vlak, staan we open voor gesprek om 
te kijken hoe we kunnen samenwerken en/of elkaar versterken. Het is 
hartverwarmend om te zien hoeveel er opbloeit vanuit een klein idee. 
We willen hiermee als stichting met een christelijke grondslag buiten 
de kerkmuren om een liefdevolle warme plek bieden voor ontmoeting 
en door diverse christelijke en niet-christelijke initiatieven heen er zijn 
voor onze medemens. Door de financiële hulp van onze sponsoren, van 
met name een aantal kerken en gemeenten, is het mogelijk dit alles te 
realiseren. Het omzien naar de ander in deze gebroken wereld krijgt zo 
heel concreet vorm.  

*Er is inmiddels een creaclub voor mensen die het tijdelijk een beetje 
rustiger aan moeten doen. Zij kunnen elke eerste maandagmiddag 
van de maand terecht in Tante Leen, iedereen is welkom voor een 
creatieve gezellige middag.  
*Er zijn en worden een aantal buitenlandse kookworkshops gegeven 
en goed bezocht.
*Er wordt gewerkt aan een auti-café wat in 2024 gerealiseerd wordt. 
Dit worden ontmoetingsavonden voor mensen met autisme.
*Er wordt een plan gemaakt om mensen met psychische klachten bij 
elkaar te brengen. Lotgenoten die elkaar begrijpen, kunnen steunen 
en misschien verder kunnen helpen.
*Er komt waarschijnlijk een kaartclub.
* De mogelijkheden voor jongerenavonden of een jeugdcafé worden 
verkend
* Diverse kerkelijke jeugdgroepen vinden inmiddels met regelmaat bij 

Tante Leen hun plek om elkaar te ontmoeten
*Daarnaast zijn er nog verschillende ideeën die in een beginfase   zitten.
*En er is natuurlijk de Weggeefkast (“Geef wat je wilt, neem wat je nodig hebt”) aan de achterkant van Tante Leen. 
Het is triest dat het in deze tijd nodig is, maar heel fijn dat we ook daarin kunnen voorzien.

We zijn dankbaar en ontzettend blij dat we nu een jaar met Tante Leen onderweg 
zijn. Het is een zeer gezellige, levendige, warme, lieve, solide dame gebleken, waar 
we hopelijk nog heel veel plezier van en mee kunnen beleven!
En het mooie is dat er nog steeds mensen aan kunnen sluiten, zodat we nog 
meer activiteiten kunnen ontplooien. Ook u kunt zich bij Tante Leen voegen, 
of goede ideeën aandragen, of een gift geven. Dit alles om anderen een fij- ne 
plek van ontmoeting te kunnen blijven bieden. En mocht je dit lezen en nog nooit 
een bezoek hebben gebracht aan Tante Leen, aarzel dan niet en kom snel langs 
voor een kopje koffie of thee met lekkers.

Kijk ook eens op onze website www.tanteleengeldermalsen.nl.
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Henk en Annie van der Kruijt stoppen als consulent van het Israrel producten centrum. 
We zoeken een nieuwe enthousiaste consulent

Wat doet een consulente?
•	 je verkoopt de mooie Israëlproducten vanuit je huis, tijdens open huis dagen en lezingen.
•	 je maakt deel uit van een groot vriendennetwerk van Israëlconsulenten.
•	 vanuit het Israëlcentrum krijg je persoonlijke begeleiding en training.
•	 je hoeft geen financiële investering te doen.
•	 je bent tot zegen voor het Joodse volk.
•	 je spaart vliegkilometers voor een reis naar Israël.

We zouden het fantastisch vinden als het consulentschap in deze regio voortgezet kan worden.
Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op of bel/mail vrijblijvend naar Beatrijs Beitler, contactpersoon  
voor de consulenten. Zij is van harte bereid bij jou thuis langs te komen om door te praten wat het consulentschap 
inhoudt.

Henk en Annie van der Kruijt	 Email: annie@vanderkruijt.nl	 Tel: 06-4611 6110 of 0345-50 73 43		
(huidige) consulenten West Betuwe e.o.	Contactpersoon voor IPC consulenten

Beatrijs Beitler   Email: beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl  Tel: 033-245 88 14
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Als iemand in januari zegt: “Ik ga nu echt vasten”, dan 
weet je dat het niets anders betekent dan een poging om 
af te vallen. In de Bijbelse tijd was overgewicht niet zo’n 
probleem: de mensen waren slank. Als je een dik per-
soon tegenkwam, was dat zonder uitzondering iemand 
met een stevige positie. Die werd dan ook met jaloerse 
blikken nagestaard. 
Het gebod ‘Eer uw vader en uw moeder’ in de Tien 
Geboden is oorspronkelijk: ‘Houd uw vader en moeder 
op gewicht.’ In tijden van schaarste werd het voedsel 
namelijk vaak opnieuw verdeeld. Oudere mensen waren 
dan al snel de verliezende partij vanwege hun niet zo 
productieve ouderdom.

Rampdag als vastendag
Het Oude Testament is niet zo scheutig met informatie 
over vasten. Het belangrijkste moment voor het vasten 
nú is de verwoesting van Jeruzalem op 10 augustus van 
het jaar 70. Die rampdag is een vastendag geworden. 
Maar die komt natuurlijk niet voor in de Hebreeuwse 
Bijbel, want die werd al afgesloten in de eerste eeuwen 
vóór de christelijke jaartelling. Er was toen nog geen 
reden om te rouwen over de tempel.
Op de tiende dag van het joodse Nieuwjaar, de Grote 
Verzoendag, vasten joden van zonsondergang tot zons-
ondergang. Daarnaast zijn er nog vier vastendagen die 
verband houden met de verwoesting van de tempel. 
Dat is een donkere periode geweest, en dat is het nog. 
Sommige groepen eten dan geen vlees of voedsel dat in 
dierlijk vet is gebakken. En ze drinken ook geen wijn.

Ten overstaan van God
Wat heb je er allemaal aan? Allereerst dit: het vasten op 
de Grote Verzoendag is van een heel andere aard dan op 
een van de vier vastendagen. Grote Verzoendag volgt op 
tien dagen bezinning. Je houdt jezelf tegen het licht en 
dan moet je niet afgeleid worden door voedsel. Boven-
dien brengt vasten je in een wereld waarin vele duizen-
den dagelijks geen volledige maaltijd hebben. 
En Jezus? Vastte Jezus ook? Nou en of. Het hoort zelfs bij 
zijn eerste optreden: Hij bracht als een ‘woestijnmonnik’ 
veertig dagen en nachten al vastend door in de woestijn. 
Je zou het ‘bezinningsvasten’ kunnen noemen. Daarmee 

kies je voor een wereld die bepaald om bezinning vraagt.
Maar verderop in de Bijbel lezen we (Marc. 2:18-20) dat 
de leerlingen van Johannes de Doper en de farizeeën wel 
vastten, maar de leerlingen van Jezus niet. Stonden die 
anders in hun geloof? Kennelijk wel. Jezus heeft er niet 
op aangedrongen dat ze zouden vasten. Waarschijnlijk 
deed Hij het zelf wel, in elk geval op Grote Verzoendag, 
maar dat is een beetje gissen.

Je vast als je bezinning zoekt, maar dat hoeft nie-
mand te zien

Vermoedelijk hadden de farizeeën in Jezus’ dagen allerlei 
vastendagen uitgeroepen. Daar kon je voor kiezen. De 
tempel stond in elk geval nog overeind in die tijd. In 
Handelingen 27:9 lees je dat ‘de vasten’ achter de rug is, 
maar er staat niet welke vasten dat is. Het lijkt erop dat 
de Grote Verzoendag met vasten is uitgebreid en dat de 
plicht je te ‘verootmoedigen’ als vasten is opgevat. 
Kennelijk kon je er ook mee stunten. In Matteüs vertelt 
Jezus een verhaal in drie delen over toneelspelers die 
stunten met aalmoezen: ‘Zie eens hoe rijk en goedgevig 
ik ben!’ Dan: ‘Zie eens hoe mooi ik kan bidden!’ En ten 
slotte: ‘Heb je wel in de gaten hoe vroom ik ben als ik 
vast?’ Jezus noemt hen hypocrieten. Je merkt hoe Hij 
erin staat: iemand financieel ondersteunen, bidden en 
vasten doe je ten overstaan van God. Je vast als je bezin-
ning zoekt (Matt. 6:1-18) of als je verdrietig bent, maar 
dat hoeft niemand te zien of te weten.

Kwetsbaar
Vasten was en is in Israël zeer beperkt. De joodse traditie 
kent geen lange vastenperiodes, het blijft beperkt tot 
enkele dagen. Net als in de islam is er in de kerk wel een 
langere vastenperiode. In het christendom gaat het dan 
om de veertig dagen voorafgaand aan Pasen. Hier hoort 
ook de geschiedenis bij van Jezus, die veertig dagen 
vastte in de woestijn en door de Boze werd verzocht. 
Vasten maakt je bescheiden en kwetsbaar. De aarde is 
een woestijn, een plek waar duivelse machten zich thuis 
voelen. Maar het zal de Boze nog lang heugen.

Vasten in de Bijbel
Misschien vast jij in de Veertigdagentijd. Vasten maakt je bescheiden en kwetsbaar. Vastte men in de tijd van de Bijbel 
eigenlijk ook? Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, zocht het uit.
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God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,
samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;

zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –

vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad

dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,

totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,
samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

God, schenk ons de kracht



Emailadressen

Scriba				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Kerkenraad			   kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie			   diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO				    zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester		  penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website			   website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl		  appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau			  kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Kosterszaken			   krijnen8@zonnet.nl 
Verhuur zalen 			   koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief				    archief.gereformeerd@gmail.com

Web-sites

Kerken			   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren	 www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook			 

Kerkenraad

Renate Olthof			   06 18756524	 scriba				  
Edy Scheele			   06 53623832	 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal		  06 2278 6746	 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel		  06 5389 6038	 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen	 	 06 5338 4857	 voorzitter kerkrentmeester
Dick  van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 voorzitter diaconie
Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684	 diaken
Wim Willeboer	 	 	 06 2502 0004	 voorzitter

Praeses			  Wim Willeboer		
				    Van Dam van Isseltweg 12			   0345-572633/
				    4191 KC GELDERMALSEN			   06 2502 0004				  
				    kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Scriba			   Renate Olthof					     06 18756524
				    Coreanne 93						    
				    4191 DC Geldermalsen
				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Kerkelijk Bureau	 Kari van Kranenburg-Visscher			   06 2864 2762	
				    Spijksepad 2
				    4197 HJ  BUURMALSEN						    
				    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Zalen beheer		  Neli van Haarlem				    06 3857 9253/ 0345 – 257000
				    koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 

Kosterszaken	 	 Eric Max Krijnen	 	 	 	 06 5338 4857	 				  
			   krijnen8@zonnet.nl		
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie 		         NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 

Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo	 via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05 	o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering  	 via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 	o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           

Teams 

Diaconie 
Dick van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 	 Voorzitter
Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684
Etty van der Meijden	 	 06 5209 2964	 	 diaconaal rentmeester

Pastoraat
Nelleke van Amstel          E t/m I	 06 5389 6038		  ouderling		  n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse			  06 5161 5180		  secretaris		  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra                       M t/m T	 06 4213 1916    		  pastoraal teamlid           	 siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem      A t/m D   	06 52850863     		  pastoraal teamlid     	 jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                          J t/m L     06 31692943     		  pastoraal teamlid    	 janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg         V t/m Z   	06 2864 2762  		  pastoraal teamlid      	 kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen	 	 	 06 5338 4857	 	 voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele			   06 53623832		  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes			   0345-536885		  penningmeester
Henry de Ruiter			   06 42017165		  teamlid
Rieks Cornelisse			   06 10051057		  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Henk van Amstel	 	 	 06 1340 5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga			   580 051			   jeugd
Maria IJlst			   06 3445 6356 
Eva Willeboer			   06 8120 1306
Diederik van Hattem	 	 06 2537 0942
Richard van Mersbergen		  06 5256 2249

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg			  06 4854 9223			 
Gerda van Haarlem		  0344 571 736		
Jenny Montijn	 	 	 573 069
Koos Groenendaal		  06 2278 6746
Alfred IJlst			   06 2133 7797

Communicatie
Marieke Donker			   06 5242 7578
Piet Rekker			   06 2739 9549 					     piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst			   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster
maart

1	 vrijdag		  Jeremia 19:10-15	
2	 zaterdag	 Psalm 19	
3	 zondag		  Jeremia 26:1-9	
4	 maandag	 Jeremia 26:10-19	
5	 dinsdag		 Psalm 102:1-15	
6	 woensdag	 Psalm 102:16-29	
7	 donderdag	 2 Petrus 2:1-10a	
8	 vrijdag		  2 Petrus 2:10b-22	
9	 zaterdag	 Psalm 122	
10	 zondag		  Jeremia 29:1-14	
11	 maandag	 Jeremia 29:15-32	
12	 dinsdag		 Johannes 6:1-15	
13	 woensdag	 Johannes 6:16-29	 Biddag
14	 donderdag	 Johannes 6:30-40	
15	 vrijdag		  Johannes 6:41-59	
16	 zaterdag	 Johannes 6:60-71	
17	 zondag		  Jeremia 31:27-40	
18	 maandag	 Jeremia 32:1-15	

19	 dinsdag		 Jeremia 32:16-25	
20	 woensdag	 Jeremia 32:26-35	
21	 donderdag	 Jeremia 32:36-44	
22	 vrijdag		  Psalm 118:1-16	
23	 zaterdag	 Psalm 118:17-29	
24	 zondag		  Marcus 11:1-11	
				    Palmzondag
25	 maandag	 Psalm 2	
26	 dinsdag		 Psalm 40	
27	 woensdag	 Marcus 14:1-11	
28	 donderdag	 Marcus 14:12-31 
	 	 	 	 Witte Donderdag
29	 vrijdag		  Marcus 14:32–15:47	
				    Goede Vrijdag
30	 zaterdag	 Jeremia 33:1-11	
	 	 	 	 Stille Zaterdag
31	 zondag		  Marcus 16:1-8	 Eerste paasdag

7 - 8 maart
We lezen verder in de tweede Petrusbrief. Nu het tweede hoofdstuk, dat het water van de vloed en de ark van Noach 
ter sprake brengt. Het bereidt ons voor op de doop en doopgedachtenis in de paasnacht. 

10 - 16 maart
Psalm 122 is de psalm van Kleinpasen, midden in de veertigdagentijd. De profeet Jeremia 
roept zijn volk midden in de ballingschap op om zich niet afzijdig te houden van Babel, de stad waarheen ze verdre-
ven zijn, maar om er huizen te bouwen, tuinen aan te leggen, kinderen te krijgen en zich in te zetten voor haar bloei. 
Jesaja 6 is het klassieke ‘evangelie’ van Kleinpasen.

17 - 21 maart
Jeremia 31 is wereldwijd toch al de lezing van vandaag. Nu dient de perikoop bovendien als toeleiding naar Jeremia 
32, het hoofdstuk dat deze zondag op het Nederlandse oecumenisch leesrooster staat: ‘Want Ik zal hun lot ten goede 
keren – spreekt de Heer’ (vers 44).

22 - 24 maart
Het evangelie van Palmzondag zingt: ‘Hosanna’, dat is een citaat van Psalm 118:25-26.

25 maart
Het is negen maanden voor Kerstmis. Daarmee vallen dit jaar twee belangrijke momenten in één week samen: dat 
Gods Zoon wordt verwekt (Psalm 2) en dat Hij wordt opgewekt (Pasen). Luther wist het feest van Maria Boodschap 
naar waarde te schatten, zodat hij het voor de Reformatie heeft behouden.   

26 - 29 maart
Alle psalmen gelden traditiegetrouw als de gebeden van de messias. Dat geldt in het bijzonder voor Psalm 40, die 
Jezus in de mond wordt gelegd in Hebreeën 10:5-10. In het vervolg van de Goede Week lezen wij het lijdensverhaal 
volgens Marcus.

30 maart - 3 april
Jeremia 33 is dit jaar aangewezen als lezing in de paasnacht. Het hoofdstuk brengt God lof en dank om het herstel 
van Jeruzalem en de heerschappij van de zoon van David. Op de eerste twee paasdagen lezen we van Christus’ op-
standing, zowel het oorspronkelijke slot van het Marcusevangelie als een later toegevoegde afsluiting.
 


